
    Nieuw Amsterdam-Veenoord 

 

15 december 2024  Voorganger: Dr. H. Nobel 

 Organist: Mevr. Willy Misker 

 

Paars 

Paars is de kleur van stil worden en ruimte zoeken 

vanuit de Bron tot inkeer komen 

en bevrijding vinden 

 

3e Advent  

 

Woord van welkom, mededelingen 

 

Bij de derde adventskaars: 

 

Drie kaarsen mogen branden, 

Vertellen het bericht: 

Het donker gaat verdwijnen! 

Het wordt al steeds meer licht. 

 

- Voorbereiding 

 

Intochtslied  Psalm 149:1,3 (staande) 
 
Halleluja! laat opgetogen 

een nieuw gezang de Heer verhogen. 
Laat allen die Gods naam belijden 

zich eensgezind verblijden. 

Volk van God, loof Hem die u schiep; 
Israël dank Hem die u riep. 

Trek, Sion, in een blijde stoet 
uw Koning tegemoet. 

 

Laat het een hoge feestdag wezen. 

De naam des Heren wordt geprezen 

met het aloude lied der vaderen. 
De heilige reien naderen. 

 

 



En zo danst in het morgenlicht 

heel Gods volk voor zijn aangezicht 
en slaat de harp en roert de trom 

in ’s Heren heiligdom. 

 

Bemoediging en groet (staande)  

 

Drempelgebed 

 

Lied   NLB 217:2,3 
 
Voor wij bestonden, riep Hij ons bij name, 

voor wij ontwaakten en ter wereld kwamen, 

zag Hij ons aan en bracht Hij ons tezamen, 

God onze Vader. 

 
Door U geschapen om uit U te leven; 

hartslag en adem hebt Gij ons gegeven, 

land waar wij wonen, licht waarnaar wij streven, 

oorsprong en toekomst. 

 

Kyrië en Gloria 

Lied                 NLB 463:6 

 
Kyrie eleison, 

dat Gij u erbarmt, 
onze kille koude 

met uw licht verwarmt! 

 

 bede 

  

Lied    NLB 463:7 
Christe eleison, 

nog is niet verstomd 

ons verlangend roepen 
dat Gij spoedig komt! 

 

bede 

  

 



Lied    NLB 463:8 
Kyrie eleison, 

wees genadig, Heer! 
Breng ons naar de morgen 

wacht niet langer meer! 

 

Bede 

 

Lied    NLB 463:4 
 

Bloesem in de winter, 

roze dageraad, 
wees ons teken dat de 

zon verschijnen gaat! 

  

Gloria   NLB 439:1,4 
 
Verwacht de komst des Heren, 

o mens, bereid u voor: 

reeds breekt in deze wereld 
het licht des hemels door. 

Nu komt de Vorst op aard, 
die God zijn volk zou geven; 

ons heil, ons eigen leven 
vraagt toegang tot ons hart. 

 

O Jezus, maak mij arme 

in deze heilige tijd 

uit goedheid en erbarmen 
zelf voor uw komst bereid. 

Laat dit bestaan uw stal, 

dit hart uw kribbe wezen, 

opdat nu en na dezen 

ik U lofzingen zal. 

 

Wegwijzing, liturgische schikking 

 

Doorgeven van de Roze Kaars 

 

Luisterlied Stef Bos  ‘Ik kan het niet alleen.’ 

    https://youtu.be/Rah_22wx4cQ 

https://youtu.be/Rah_22wx4cQ


- het Woord 

 

Lied   NLB 695:1 
 

Heer, raak mij aan met uw adem, 

reik mij uw stralend licht, 
wijs mij nieuwe wegen, 

geef op uw waarheid zicht. 

 

Lezing  Luc. 3:1-9 

 

Lied   NLB 695:2,3 
 

Raak met uw adem mijn onrust 

tot ik de rust hervind. 
Al mijn wonden heelt Gij: 

Gij ziet in mij uw kind. 
 

Wees ook de Geest die mij aanvuurt 

en al mijn twijfels bant. 
Als geroepen kom ik: 

mijn tijd is in uw hand. 

 

Lezing  Luc. 3:10-22 

 

Lied   NLB 695:4,5 
 

Kom en doorstraal mijn dagen, 
Geest van God uitgegaan, 

die mijn ogen opent 
voor wie nu naast mij staan. 

 

Heer, raak ons aan met uw adem, 
geef ons een vergezicht! 

Draag ons op uw vleugels, 
zegen ons met uw licht! 

 

Prediking 

 

 

 



Lied   NLB 527:1,2,3,5 

 
Uit uw hemel zonder grenzen 

komt Gij tastend aan het licht, 

met een naam en een gezicht 
even weerloos als wij mensen. 

 
Als een kind zijt Gij gekomen, 

als een schaduw die verblindt 

onnaspeurbaar als de wind 
die voorbijgaat in de bomen. 

 
Als een vuur zijt Gij verschenen, 

als een ster gaat Gij ons voor, 

in den vreemde wijst uw spoor, 
in de dood zijt Gij verdwenen. 

 
Als een woord zijt Gij gegeven, 

als een nacht van hoop en vrees, 

als een pijn die ons geneest, 
als een nieuw begin van leven. 

 

- Gebeden en gaven 

Geloofsbelijdenis 

Gebeden 

Collecte:   1. Diaconie 

  2. Pastoraat en Eredienst 

 

Slotlied  Zingenderwijs 102:1,2 (mel. Gez. 328) 

 

Mensen van het vuur zijn wij 

door de vlam die eens ontstoken, 

hartgericht, verblijdend vrij, 

oude grenzen heeft doorbroken. 

Gids van nieuwe vergezichten, 

leer ons op uw Geest te richten. 

 

Mensen van het vuur zijn wij, 

van het God bezielde leven, 

om de wereld, wijd en zijd 



recht en richting te hergeven. 

Geest van vuur wil door ons branden, 

wees in stad en land voorhanden. 

 

Zegen (gezongen Amen) 

Orgelspel  

 

Uitgangscollecte: Project Moldavië 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nieuwsbrief   
 

Omzien naar elkaar 

Voor zover bekend zijn er geen namen die hier kunnen worden 

genoemd van mensen die onlangs zijn opgenomen in een ziekenhuis of 

andere instelling. Al kennen we wel de mensen die al langer ergens 

verblijven omdat ze niet meer thuis kunnen wonen. En we denken aan 

hen die thuis ziek zijn. Aan hen die met regelmaat naar het ziekenhuis 

gaan voor de volgende kuur of kleine ingreep. Aan hen die regelmatig 

een huisarts zien of dagelijks de thuiszorg één of meerdere keren over 

de vloer krijgen, omdat ze het alleen niet meer redden. Zo zijn er veel 

zorgen en lijkt verdriet niet uit te bannen. En tussen dat alles door hoor 

ik ook van de trouw van mensen en van God. Uit Lied 501: 

 

Als een kind tot ons gekomen 

zijt Gij ons ongedacht / nader, nabijer 

dan wij ooit durven dromen. 

Liefde heet uw overmacht 

 

Open inloop dinsdagmiddagen  

Op dinsdagmiddag kunt u weer terecht in de consistorie om even bij 

mij aan te schuiven aan tafel. De zijdeur is open van 14.00 – 16.00 

uur. Welkom!! 

 

Bloemen. 

De bloemen worden gebracht door: dhr. C. Flokstra. 

Vorige week zijn de bloemen gebracht naar:  

Dhr. J. Letteboer, Trumanstraat 

Mevr. H. Stoel, Binnenhof  

 

Kerstpakkettenactie. 

Als Zuiderkerk gemeente geven wij al jaren een extra pakketje bij het 

voedselpakket van de Voedselbank. Dit is voor de mensen die in 

Nieuw-Amsterdam hun pakket afhalen. De diaconie koopt deze 

producten, zodat de pakketjes allemaal gelijk zijn. 

U kunt nog een gift overmaken (voor 15 december) naar de diaconie: 

NL69RBRB0851567320 o.v.v. Kerstpakkettenactie. 

De diaconie 



 

Koffiemorgen Welput. 

Woensdagmorgen 18 december zijn de deuren van de Welput weer 

open voor iedereen. Het zou fijn zijn als we u dan ook kunnen 

begroeten.  

De koffie en thee staan altijd klaar op woensdagmorgen, een keer per 

14 dagen, vanaf 10.00 uur in de Welput U bent van harte welkom. 

Loopt u ook binnen??? 

Inlichtingen bij Sien Rooseboom, tel: 551235 en Lucie Meijering, tel: 

551346 

 

Weeksluiting Oldersheem. 

Vrijdag 13 december is er een Kerstviering in Oldersheem. 

Aanvang: 19.00 uur 

 

Zondag 22 december, 4e Advent 

Voorganger:  Ds. G. W. van Vliet 

Organist: mevr. Willy Misker 

Collecten:  1e Diaconie 

  2e Pastoraat en Eredienst 

Uitgang:  Onderhoud gebouwen. 

 

  Zuiderkerk op internet: www.pknnav.nl (website) 

Nieuwsbrief@pknnav.nl 

 

 

http://www.pknnav.nl/
mailto:Nieuwsbrief@pknnav.nl

